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Hartelijk welkom bij de fysieke en/of online viering van onze wijkgemeente.
Pastores: Bij de dienst Afhaal) Klaver-4 maaltijd

Ds. Jan van der Wolf

T 079 - 889 74 32

M 06 - 38 63 62 93

E jtvanderwolf@gmail.com
Beschikbaar: ma. t/m vr.

Ds. Els van der Wolf-Kox

T 079 - 889 74 32

M 06 - 38 63 62 92

E evanderwolfkox@gmail.com
Beschikbaar: ma., di., do. en vr.

Collectes kunt u overmaken op:
NL66 RABO 0373 7129 01
t.n.v. Diaconie PGZ-Zuid

0.v.v. het collectedoel

Redactie Nieuwsbrief PWzZZ
Kopij voor de Nieuwsbrief

kunt u aanleveren via de link:
pwzz.nl/nieuwsbrief

Voor de Nieuwsbrief van zondag
20 augustus 2023 de kopij
uiterlijk woensdag 16 augustus
voor 18.00 uur insturen.
Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet
digitaal, stuur dan een bericht naar
nieuwsbrief@pwzz.nl

Live of later de dienst meebeleven
doe je via het YouTube kanaal of

via de Kerkomroep

Rijden naar de Regenboog
Mensen die zondag naar de
Regenboog willen gaan maar daar
zelfstandig niet kunnen komen,
kunnen worden opgehaald.

Wilt u dit?

Bel dan even met Niesje van Dam,
M 06 - 17 73 46 53 of met Peter van
den Broek, T 079 - 321 43 91

en het wordt geregeld.

Geniet! Dat is in één woord wat
Prediker ons a.s. zondag voorhoudt.
Het leven is volgens hem behoorlijk
zinloos, maar één van de dingen die
overblijft is het genieten. Dat lijkt
mooi, maar het is minder
vanzelfsprekend dan het lijkt. Soms
zZijn er belemmeringen om echt te
genieten. ‘Mag ik wel genieten?’, kun
je je afvragen met de mensen van
vroeger. Terwijl in onze tijd genieten
vaak een moetje is. Kun je genieten
leren?, werd gevraagd tijdens 3P. We
lezen Prediker 9: 7-12 en horen en
zien de iconische uitvoering van
‘What a wonderful world’ van Louis
Armstrong. Ds Jan van der Wolf is de
voorganger.

Collecten

1s® collecte: zending Ghana
2% collecte: kerk/wijkwerk

Dienst volgende week

‘Niet morgen maar nu’ was de titel
van een bestseller uit de jaren’80. Het
zou ook de titel kunnen zijn boven het
slotakkoord van Prediker, Prediker
11:7-12:8. In dichterlijke woorden
schetst Prediker de ongemakken van
de ouderdom. Ontluisterend eerlijk,
zo kennen we hem. Wat wil hij ons
hier leren? Daarover gaat het
volgende week zondag. Ds. Els van
der Wolf-Kox leidt deze kerkdienst.

Praten over (komende) Preek
over Prediker

Op maandagavond 14 augustus van
19.30 - 20.30 uur in de Regenboog is
er weer 3P, voorlopig de laatste keer.
We lezen het slot van Prediker.
Prediker schetst in beeldende taal de
ouderdom en het onafwendbare
einde van het leven. Je denkt er
liever niet over na, maar Prediker
prikkelt ons ermee om niet morgen
maar nu een goed leven te leven.
Hierover gaan we in gesprek onder
leiding van ds. Els van der Wolf, met
het oog op de kerkdienst van 20
augustus.

Op dinsdag 15 augustus is er weer
een (afhaal)Klaver-4 maaltijd.

De maaltijden kunnen tussen 16.30
en 17.30 uur afgehaald worden in de
Oase. Zo nodig kunnen deze ook
thuisbezorgd worden. Fijn om op
deze manier met elkaar verbonden te
zijn.

De netto opbrengsten zijn bestemd
voor het project Jorn Rietveld, die
ondersteunende werkzaamheden
gaat doen bij de Bijbelvertaling in
Papua Nieuw Guinea, het project:
‘Kansen voor jongeren in
achterstandswijk Libanon’ en voor de
projecten in Moldavié. Voor deelname
aan de Klaver-4-maaltijd telefonisch
opgeven bij Ria van Dam:

M 06 - 49 85 45 26 of via
E mtderuiter48@gmail.com
Uiterlijk op maandag 14 augustus
voor 20.00 uur.

Herberg “Schuif maar aan”
Verschillende huizen in de wijk zetten
hun deur open om gasten te
ontvangen. Herbergiers koken met
plezier voor hun gasten.

Het doel is om als “Wij van Zuid” met
elkaar kennis te maken bij een
gezellig diner. De ervaring is dat dit
mooie ontmoetingen oplevert.

De herbergiers bereiden een maaltijd
op een door hen gekozen dag.
Omdat dit thuis plaatsvindt is er een
maximum aantal gasten.

De data in de komende maand zijn:
vrijdagavond 18 augustus en
donderdagavond 24 augustus.

Wilt u ook als herbergier een maaltijd
verzorgen? Of wilt u zich als gast
aanmelden? Voor meer informatie
kunt u na de dienst terecht bij de
herbergiers in de hal.

Een bijdrage geven voor de maaltijd
is niet verplicht. Wilt u toch iets
geven, dan kunt u een donatie doen
voor de Stichting Oosterfaantje,

Info Janny Vinke, M 06 - 19 49 59 27,
E vinkejanny@gmail.com

Inloophuis
Op vrijdag18 augustus bent u vanaf

10.00 uur van harte welkom voor een
kopje koffie en een praatje In de
kapelruimte kunt u luisteren naar
meditatieve muziek, een lichtje


https://www.pwzz.nl/
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
mailto:mtderuiter48@gmail.com
mailto:vinkejanny@gmail.com
mailto:jtvanderwolf@gmail.com
mailto:evanderwolfkox@gmail.com
https://pwzz.nl/nieuwsbrief
mailto:nieuwsbrief@pwzz.nl
https://m.youtube.com/channel/UCZFI0sPdMqmFK1GG4m6cheQ
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10829

aansteken en dank- of voorbede
opschrijven die gebruikt worden in de
middagpauzedienst.

Om half twaalf is er een korte viering.
Ds. Jan van der Wolf is de
voorganger en de muziek wordt
verzorgd door Aad Baak.

Creagroep Violet

Onze creatieve ochtenden zijn op
maandag 14 en 28 augustus van
10.00-12.00 uur. Van harte welkom in
de Regenboog!

Info: Irene M 06 - 30 48 55 82

Zomermarkt

Op vrijdag 18 augustus vieren wij het
einde van de schoolvakantie.

Van 10:00-16:00 uur is weer de
Zomermarkt in en bij de Regenboog.
Creagroep Violet verkoopt haar
creatieve artikelen zoals vele soorten
wenskaarten (ook eco), tafelkleden,
placemats, schorten, tassen,
borduurwerk, sieraden,
kinderspeeltjes, babydekens,
omslagdoeken enz. enz. Ook zijn er
mooie schilderijen ingebracht en
verloten wij diverse cadeupakketten.
Kinderen mogen onder begeleiding
gratis een strandlichtje maken. Op
het gezellige terras schenken wij een
lekker kopje koffie en thee met
koeken en broodjes. De gehele
opbrengst gaat naar 3 goede doelen:
1) Sporten voor mensen met een
beperking bij Kai Sei in Zoetermeer
2) Vrijwilligerswerk van Jorn Rietveld
voor Wycliffe in Papoea Nieuw
Guinea

3) St. Oosterfaantje (aanvulling van
voedselbank) in Zoetermeer. Het
wekelijkse Inloophuis Rokkeveen is
deze vrijdag ook normaal geopend.
Meer info: Irene M 06 - 30 48 55 82

Koffiemiddag

Op woensdagmiddag organiseren wij
om de week een koffie/thee middag.
Onze eerstvolgende koffiemiddag is
woensdag 23 augustus, de daarop
volgende 6 september.

Adres: Het Kompas, Piet-Heinplein
13, 2712 KC, ingang Karel
Doormanlaanzijde. ledereen van
harte welkom, aanvang 14.30 uur,
einde rond 16.00 uur. U kunt worden
opgehaald, neem daarvoor contact
op met: Janny de Zeeuw

M 06 - 51 41 45 69, Marga Schipper
M 06 - 47 59 42 69 of Marijke Vis

M 06 - 22 48 74 66 of

T 079 - 361 54 64.

Wij verheugen ons erop u weer te
zien en te spreken

Inzameling
Anton Bood een kerkganger van onze

kerk gaat zich in 2024 opnieuw
inzetten om met de Alpe d’Huzes
mee te doen op zijn racefiets. De
vorige keer heeft hij met zijn
deelname ruim € 5.000,00
opgehaald, natuurlijk een fantastisch
bedrag voor het kankeronderzoek.
Om dit te realiseren heeft hij wel wat
werk verzet zoals een boekenmarkt,
mini Alpe d’HuZes en een benefiet
concert. Daarom wil hij het nu wat
rustig aandoen voor de Alpe d’Huzes
2024. Nu we statiegeld krijgen voor
de blikjes en de plastic flesjes is dat
een methode die Anton met beide
handen aanpakt. U kan het brengen
naar Smallingerland 4, of mailen naar
E antonenannelies@ziggo.nl dan
komt Anton het ophalen. Dus hartelijk
bedankt voor uw support en dank
VOOr uw reactie.

Wij van Zuid
Bloemengroet

De bloemen gaan als groet en
bemoediging van de gemeente naar
Mw. Riek den Dulk, en naar Dhr. Jan
Minderman.

Meeleven

Samen met Olaf en Deborah de
Korte-van Velzen zijn we bijzonder
verheugd over de geboorte van
Jonathan Alfred Hans. Jonathan zag
op 6 augustus het levenslicht.

De geboorte van zo’n klein
mensenkind is altijd weer een
Godswonder. We felicteren hen van
harte en wensen dit gezin Gods
zegen toe.

De felicitaties gelden uiteraard ook
voor oma Eveline van Velzen.

Verjaardagen 80+

Mevr. J.C.M.C. van Heerde-Groen
wordt op 13 augustus 80 jaar
Mevr. C.W. de Groot-Taal wordt op
14 augustus 88 jaar

Mevr. C.E. Spaans-van der Tang
wordt op 15 augustus 91 jaar
Mevr. W.J. den Heijer-de Bruijn wordt
op 15 augustus 87 jaar

Mevr. J. van den Berg-van der Lelij
wordt op 17 augustus 89 jaar

Dhr. M.C. Ratelband wordt op 17
augustus 81 jaar

Mevr. T. de Wit-Hartog wordt op 18
augustus 96 jaar

Allen van harte gefeliciteerd!!

Bericht van overlijden
Op 27 juli 2023 is overleden ons
gemeentelid mevrouw Adriana

2

Wouterina (Sjaan) Wondergem-
Bouman. Zij is 91 jaar geworden. De
laatste jaren woonde zij in de
Floriadehof. Daarvoor woonde zij met
haar in januari overleden man Lein
Wondergem in de Victoriagang. Wij
wensen haar kinderen, kleinkinderen,
verdere familie en allen die haar
zullen missen de troostende nabijheid
van God en mensen.


tel:06-30485582
tel:06-30485582
mailto:antonenannelies@ziggo.nl

Orde van dienst
zondag 13 augustus
2023

Liturgische kleur: groen
Voorganger: ds. Jan van der Wolf
Ouderling: Wil Bettenhaussen
Diaken: Monique Schrijver
Organist: Gerard Baak

Lector: Corrie Koppejan

Koster: Frits von Meijenfeldt
Beamer: Willem van Lonkhuyzen
Live stream: Arie van den Berg
Koffieschenkers: Marga Verbrugge,
Janny de Zeeuw en Marjan Keus

Welkom en mededelingen
Meditatief orgelspel

J Ld 216 ‘Dit is een morgen als ooit
de eerste’ (staande)

Stil gebed

Bemoediging en groet

v: Onze hulp is in de naam van de
Heer

a: die hemel en aarde gemaakt heeft
v: die trouw blijft tot in eeuwigheid

a: en nooit loslaat wat zijn hand
begon.

v: Genade en vrede zij u van God de
Vader en van Jezus Christus, onze
Heer, door de Heilige Geest.

a: Amen

Delen
Gebed
Verlossend Woord

& Ld 934 ‘Ik ben voor jou een nieuwe
naam’

Gebed om de Geest

Inleiding op de schriftlezing
Prediker 9: 7-12

JLd978:1,3en4

Verkondiging
J Luister- en kijklied: What a
wonderful world *

https://www.youtube.com/watch?v=V

ahCQZaH4Vs

What A Wonderful World - Louis
Armstrong
(Thiele en Weiss)

| see trees of green
Red roses too

| see them bloom

For me and you

And | think to myself
What a wonderful world

| see skies of blue

And clouds of white
The bright blessed day
The dark sacred night
And | think to myself
What a wonderful world

The colors of the rainbow
So pretty in the sky

Are also on the faces

Of people going by

| see friends shaking hands
Saying, ‘How do you do?’
They're really saying

‘ love you’

| hear babies cry

| watch them grow
They'll learn much more
Than I'll ever know

And | think to myself
What a wonderful world
Yes, | think to myself
What a wonderful world
Ooh, yes

Vertaling

Ik zie de groene bomen
Ook de rode rozen

Ik zie ze bloeien

Voor jou en mij

En ik denk bij mezelf:
Wat een mooie wereld

Ik zie blauwe luchten

Met witte wolken

De heldere gezegende dag
De heilige donkere nacht
En ik denk bij mezelf:

Wat een prachtige wereld

De kleuren van de regenboog

Zo mooi in de lucht

Net als de gezichten

Van voorbijgangers

Ik zie vrienden die elkaars hand
schudden

Ze zeggen: Hoe gaat het?
Eigenlijk zeggen ze: Ik hou van je

Ik hoor baby's huilen

Ik zie ze opgroeien

Ze zullen meer leren

Dan ik ooit zal weten

En ik denk bij mezelf:

Wat een schitterende wereld
Oh yeah

Collecte

Gebeden

J Ld 150a ‘Geprezen zij God!
(staande)

Zending en zegen
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